
OUDE TIJDEN HERLEVEN

De heer Teunis Lekkerkerker, (1926) vertelt:

In 1951 zijn wij getrouwd en zijn vanuit Streefkerk in Nieuwerkerk gaan wonen.
Mijn zwager Vonk en wij betrokken een boerderij langs de Hollandsche IJssel in Ver-Hitland in 
Nieuwerkerk a.d .IJssel. We huurden het van de dames en heer Bloot die de eigenaren waren 
geweest van de steenbakkerij De Olifant, toen steenplaats ‘Groot Hitland’ genoemd. Het was een 
hechte arbeidersgemeenschap, iedereen hielp elkaar. Ik had land langs het Ouderkerkse laantje 
en ook vlak bij de pont. Dan moest ik met mijn koeien over de toen nog onverharde stille dijk. 
We kregen vijf kinderen en ik ben daar 12 jaar boer geweest met twaalf koeien, varkens en klein 
vee. Met hooien hielp de hele buurt, dat was gezellig. Toen ik stopte bleef mijn zwager  op de 
boerderij en wij verhuisden naar Dorpsstraat 45 in Nieuwerkerk. 

KOSTER IN DE HERVORMDE KERK
Ik werd daar in 1965 koster in de hervormde kerk en was dit wel 41 jaar. Momenteel woont in het 
voorste gedeelte de juwelier en ons achterste gedeelte is afgebroken. Daar staat nu het 
verenigingsgebouw’ De Vluchtheuvel’. Tevens was ik chauffeur en later werkte ik bij de 
keuringsdienst voor vee en vlees. De mooie in ijsselsteentjes opgebouwde kerk dateert al van 
rond 1500. In die tijd dat dominee Timmer (1949-1950) er was zat de kerk heel vol met ongeveer 
500 mensen, want hij had de kerk vol gepreekt. Hij bezocht de mensen veel, stond vriendelijk 
naast hen met raad en daad. 
Zijn statige voorgangers liepen met een wandelstok met zilver en een hoge hoed, maar  stonden 
nogal ver van hun toehoorders af. Na ds. Timmer kwam: dominee Van Dijk, Baas, Bakker, v.d. 
Vlist, Mulder, en v.d. Akker. Toen er in 1966 een kerk werd bijgebouwd in Dorrestein werd het 
aantal bezoekers minder. 
Veel vrijwilligers deden het onderhoud van de kerk. Zelf wilde ik alleen een onkostenvergoeding, 
want ik deed het uit liefde voor de dienst des Heeren. 

rechts achter het kostershuis voor de 
kerk.

Teunis bij de koeien in Hitland.

De uitgestrekte landen in Hitland, dit 
huisje is afgebroken, nu staat er een 
nieuw huis.
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DE JEUGD
Als koster moest je de wind eronder houden bij de jeugd die op de galerij bij het orgel 
zaten. Soms als organist v.d. Jagt speelde, drukte de ondeugende jeugd stiekem de 
voetpedalen in, zodat men beneden dacht dat de organist vals speelde. Toen hij erachter 
kwam was hij boos en zei: ‘Ik weg of de jongens weg’. Dus ging ik voor de trap staan 
zondags om de jongens te weren. De hele meute wilde naar boven. Een jongen kroop snel 
onder het koord door van de trap, dus greep ik hem en slingerde hem zo aan een been 
terug, als ik kwaad werd was ik heel sterk. De mensen die het zagen hebben zo gelachen! 
De schoonmaaksters moesten op de galerij ook vaak een emmer met snoeppapiertjes van 
de grond rapen. Beneden ging wel alles gewoon eerbaar uiteraard. Na een gesprek 
kwamen de jongens toch weer in de kerk, misschien zijn het toch brave huisvaders 
geworden. Ach, ik ben ook jong geweest.

Mijn vrouw en ik deden veel werk, de klok luiden, kachels aanmaken, schoonmaken en de 
tuin. Ook ben ik nog twee periodes van 12 jaar ouderling geweest en bezocht met Cor 
Verboom de kerkgangers van mijn wijkje. Ik weet nog van een aangrijpende kerkdienst in 
de jaren 50 toen de Molukkers in Moordrecht en Capelle pas waren aangekomen. 
Wat konden zij mooi zingen, maar het heimwee naar hun land was toen nog sterk 
aanwezig.
In Nederland zijn de Molukkers niet zo goed behandeld. We zijn later naar de Torenstraat 
verhuisd. In 2006 ben ik als koster gestopt. Nadat we gezondheidsproblemen kregen zijn 
mijn vrouw en ik twee jaar geleden in het zorgcentrum Beth-San in Moerkapelle gaan 
wonen.
We worden goed verzorgd en er wordt een nieuw zorgcentrum gebouwd, maar mijn hart zit 
nog steeds in Nieuwerkerk. 

Elly van Gelderen Kasbergen. 

Links is het oude veerhuis bij de pont, 
daarachter had  Lekkerkerker zijn land.
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